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De Kerkklok, jrg. 88; nr. 01, januari 2023  Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen 
 

 
Jezus volgen (Mattheüs 8:23-27) 
 
Het gaat in Mattheüs 8:23-27 om de navolging van Christus. De 
verzen over de storm op het meer volgen op vers 18 tot 22, waar het 
gaat over de navolging van deze Jezus: “Volg Mij”. Mattheüs laat dat 
verband even helder als subtiel uitkomen in vers 23: Jezus gaat in het 
schip, en zijn discipelen volgen Hem. Dat is heel bewust zó 
geformuleerd. Wat nu volgt is een hoofdstuk uit de navolging van 
Christus. De discipelen zitten, in het scheepje onder Jezus’ hoede, 
met Vaders Zoon aan boord, en dan gebeurt er dit : Een 
‘onstuimigheid’, ‘letterlijk: een aardbeving. Aardbevingen komen bij 
Mattheüs nog al eens voor: bij het sterven van Jezus, Zijn opstanding 
uit de doden. Hier vindt dus ook zoiets plaats: niet maar een wind – 
dat óók –, maar vooral een diepe zeebeving. De aarde staat op zijn 
grondvesten te trillen. En dàt terwijl je op zee bent! Mattheüs vertelt 
erbij dat de golven over het dek heen slaan. Maar dat is eigenlijk nog 
te onschuldig weergegeven: de golven bedekken het schip compleet. 
Het is overal water. Zo’n beschrijving moet je eigenlijk horen met het 
eerste hoofdstuk van Genesis in je achterhoofd. Overal water. De 
oervloed keert terug. Daar kan een mens niet leven! Daar heerst het 
doodsgeweld! Dàt zit er dus allemaal achter als hier dat scheepje 
ineens door oerkrachten bedreigd en compleet bedolven wordt onder 
het water. Wie Jezus navolgt, loopt de kans in zwaar weer terecht te 
komen. Wat hier gebeurt op dat meer van Galilea is een spiegel van 
wat de gemeente van Jezus Christus kan overkomen. Dat er zo’n 
vreselijk geweld losbarst, dat de diepten van het aardrijk beven en de 
aarde op zijn grondvesten schudt, dat de doodsmacht van de zee alles 
en iedereen bedekt en doet ondergaan. Zo kun je het toch ervaren: dat 
je door van alles en nog wat overspoeld wordt en je kopje onder dreigt 
te gaan. En ondertussen: Jezus slaapt, als een mens, die rust nod ig 
heeft. Niets menselijks is Hem vreemd. Hij heeft – net als wij allemaal  
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– behoefte aan slaap. Maar als Jezus slaapt is Hij er nog wel bij. Maar 
wat moet je als je alleen de ‘harde feiten’ ziet, en je het gevoel hebt 
dat je er helemaal alleen voor staat?  De discipelen maken Jezus 
wakker, en roepen tot Hem: ‘Heer, help ons, wij vergaan!’ Ze erkennen 
Hem als Degene, die bij God hoort, die Zelf God is, die alle macht 
heeft in hemel en op aarde, óók over de grondzeeën. Deze slapende 
Jezus staat voor hen aan de kant van God, die ooit – in Genesis 1 – 
de wateren van elkaar gescheiden heeft. ‘Heer, help ons, wij vergaan!’ 
Ze bidden in de nood, en vinden Jezus’ gunst oneindig groot. Die 
gunst is vooral groot doordat Hij die ene vraag stelt, die de vinger bij 
de zere plek legt: ‘Waarom zijn jullie bevreesd, kleingelovigen?’ 
‘Kleingelovigen’. Geloof is bij Mattheüs altijd geloof -in-actie.  ‘Geloof’ 
is bij Mattheüs dat je je aan Jezus vasthoudt, dat je weet dat je bij 
Hem moet blijven, en dat je vertrouwt dat Hij, wat er ook gebeurt, dat 
Hij de dingen in Zijn handen heeft. ‘Geloof’ houdt dus in, dat je in de 
zwakheid vasthoudt aan de belofte dat de kracht zich pas ten volle in 
zwakheid openbaart. ‘Kleingeloof’ is dat het precies daaraan 
ontbreekt. ‘En Hij stond op en bestrafte de winden en de zee.’ 
Bestrafte. Jezus sprak ze dus toe. Zoals Hij door zijn woord genezen 
had, zó legt Hij nu de machten die het hoofd opsteken het zwijgen op. 
‘Stil jullie. Blijf van mijn leerlingen af. Ze zijn van Mij. Niemand zal ze 
rukken uit mijn hand.’ En het werd volkomen stil. Volkomen. Stellen we 
ons dat voor. De aarde is opgehouden zich te bewegen, staat vàst nu 
(Psalm 93). Geen zuchtje wind meer. Vrede. In de navolging van 
Christus, waar je soms radicale beslissingen moet nemen, op onbegrip 
stuit, alles opzij moet zetten en dan soms ook nog heel veel kwaad 
over je heen krijgt, daar heeft zelfs een slapende Christus alles in 
handen. Gelukkig wel. In het Koninkrijk der hemelen worden we geen 
kleine zelfstandigen. We zijn en blijven geroepen Jezus Christus na te 
volgen en in afhankelijkheid en vertrouwen onze weg te gaan.  

Jan Wolters. 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
Zondag 15 januari mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. We lezen 
dan verder in het Evangelie van Johannes. Dit keer hoofdstuk 4. Over de 
ontmoeting van Jezus en de vrouw uit Samaria. Opnieuw is er sprake van water 
en opnieuw - zij het wat verborgen - is er sprake van een bruiloft. Het is altijd 
weer fijn om niet alleen samen te zingen en samen te bidden en samen te 
luisteren naar wat God tot ons zeggen wil, maar ook om samen bij brood en wijn 
de dood van Jezus Christus te gedenken. Zijn dood betekent ons leven! We 
hopen op goede diensten met elkaar.    
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EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 08 januari Ned. Bijbel Genootschap. 
Wat betekent dit project voor Marjam (60)? “Ik kom uit een traditioneel-christelijke 
familie uit Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van binnen gezien. 
Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de kerk nogal op de 
achtergrond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal anders. Het geloof speelt een 
grote rol in haar leven en ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me 
meenam naar een Bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. De 
bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. 
We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote voorbeeld. Ik ben er iedere 
week bij!” 
Zondag 15 januari Pastoraat. 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden medewerkers actief, zowel 
vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. 
Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk 
goed zijn toegerust voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een 
vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun 
kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
Zondag 5 februari KIA-Werelddiaconaat Pakistan 
Pakistan Vaktraining voor jongeren. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 
organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met 
vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een 
universitaire studie willen volgen om zich voor te bereiden op de toelatingstest 
die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch 
zelfstandig maken, ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze 
achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
 

UIT DE GEMEENTE 
JARIGEN 
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder  
degenen die de leeftijd vanaf 75 jaar mochten of nog hopen te bereiken. 
                                   
Maand januari:                 
07-01 Mevr. A. Nederveen - van Dalen                                          
26-01  Dhr.   G. van Egteren 
28-01  Mevr. C. van Marle - Dokter 
30-01  Mevr. G. Wijenberg - Bekamp 
31-01  Dhr.   G.J. Tessemaker 
31-01  Mevr. J. van den Belt - Witteveen 
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Maand februari:                 
16-02          Dhr.   A.J. Dijkslag 
 
 

                      KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS 

 
Veessen, januari 2023 

 
 
 

 
 
Geacht Gemeentelid, 
 
Wat betekent de kerk voor ons anno 2023?  
Zondag aan zondag klinkt de boodschap over geloof, hoop, liefde en genade van 
de Here Jezus. Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is 
het de boodschap die het hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie of de 
veelzijdigheid van de kerkelijke gemeenschap.  
De kerk inspireert! 
 
Mooie momenten delen we met elkaar maar ook de momenten van verdriet.  
Samen zoeken we naar God, in de kerk waar Hij door Zijn Woord tot ons spreekt 
en misschien ook rechtstreeks. De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan. 
Behalve een geestelijke kant heeft het kerk-zijn ook een materiële kant. Om kerk 
in de wereld te zijn is geld nodig. De landelijke kerk vraagt een jaarlijkse bijdrage 
voor elk gemeentelid en onze plaatselijke kerk moet hieraan voldoen.  
Maar ook het kerkgebouw, de verwarming, de verlichting, de muziek en de 
activiteiten kosten geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te 
houden. Ondanks maatregelen zoals het verlagen van de temperatuur in het 
kerkgebouw zijn het vooral de energiekosten die een hap uit de jaarrekening 
nemen. 
 
In de tweede helft van januari wordt tijdens Actie Kerkbalans gevraagd of u een 
bijdrage wilt geven voor de eigen plaatselijke kerk. Met uw bijdrage schenkt u niet 
alleen uzelf de mogelijkheid te kunnen blijven komen, u investeert ook in de 
persoon die naast u in de kerkbank zit. En niet te vergeten de kinderen. Of een 
‘toevallige’ bezoeker. 
 
De kerkrentmeesters maken jaarlijks een begroting voor het komende jaar, 
waarvan gehoopt wordt dat hij sluitend zal zijn. Voor een groot deel hangt dat af 
van de opbrengst van Actie Kerkbalans. Door betrokken te zijn in woord en daad 
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bouwt u aan uw gemeenschap en kunnen we verder met gemeente zijn voor onze 
gemeente en ons dorp! U geeft om door te geven. 
 
Tussen 14 en 28 januari zal de bijgevoegde envelop bij u opgehaald worden. 
Voor informatie over fiscale aftrekbaarheid, zie: www.kerkveessen.nl/giften-anbi 
 
Alvast hartelijk dank voor uw toezegging. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Het college van Kerkrentmeesters. 
 
 
============================================================= 
 

KERKENRAADSVERGADERING 
 

 Dinsdag  31 januari  
 

Copy inleveren voor donderdag 26 januari 
 

========================================================                                                                                                                                                       

Goed Nieuws 
 
 

 GOED NIEUWS , daar wordt je blij van … 
Vanuit de kerkenraad is er nieuws te vertellen. 
De eerste vergadering van 2023 ligt al weer achter ons. Ds. Jan Wolters was er 
ook voor het eerst helemaal bij. 

about:blank


De Kerkklok. Jrg.88,   nr. 01.  Januari 2023 

                                                           6 

Wim van Dieren en Gert Visser hebben besloten na 
jaaaaaaaaren trouwe dienst het ambtskleed af te 
leggen. We zijn ontzettend blij en dankbaar voor 
ALLES wat ze gedaan hebben in en rond de 
gemeente. Het is te veel om op te noemen, we 
zouden er echt een aantal kerkklokken mee kunnen 
vullen. Bedankt lieve broeders!! 
  
 
 
We zijn blij dat we ook kunnen vertellen dat er 2 gemeenteleden bereid zijn 
gevonden om plaats te nemen in de kerkenraad. Gerrit Kouwenhoven als 
ouderling en Joukje Bos- Eikelboom als kerkrentmeester. Diana van Ommen zal 
ook een deel van het kerkrentmeesterschap op zich nemen. 
Samen met Bert van de Scheer zullen ze dan de club van de kerkrentmeesters 
compleet maken. 
 
We missen nu nog 1 kerkenraadslid, te weten een ouderling. 
 
De uit- en intrede dienst staat gepland op D.V. zondag 26 februari om 9.30 uur. 
 
Mocht u zich geroepen voelen om de club van ouderlingen compleet te maken, of 
als u bezwaren hebt m.b.t de toetredende kerkenraadsleden, dan kunt u dat 
melden bij Karin Huiskamp.  
 
 

VANUIT APELDOORN 
Even iets over mijzelf… 
 
Enige tijd geleden belde Gert Visser mij op met de vraag of ik eventueel 
beschikbaar zou zijn om in Veessen predikant te worden. Ruim anderhalf jaar 
geleden waren mijn vrouw en ik in Apeldoorn komen wonen, nadat we afscheid 
hadden genomen van onze laatste gemeente, de hervormde gemeente Almkerk. 
Dat we van deze gemeente afscheid moesten nemen had te maken met het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Je gaat dan als dominee met 
emeritaat, zoals dat heet. Dat betekent tegelijk ook dat ik niet meer als predikant 
beroepen zou kunnen worden door een gemeente. Ook niet door Veessen…  Nu  
staat de kerkorde wel toe dat een emeritus-predikant hulpdiensten verricht in een 
gemeente: dat betekent in dit geval dat je  eigenlijk gewoon het werk van een 
predikant doet. Wel is zo’n benoeming getermineerd. Het kan voor maximaal 
twee jaar. Hierover is met de beroepingscommissie en binnen de kerkenraad 
gesproken en de kerkenraad heeft besloten mij te benoemen.  
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Behalve Almkerk heb ik drie andere gemeente gediend: Wassenaar, Ameide en 
Tienhoven en Hoogeveen ( in die laatste gemeente was ik de opvolger van ds. 
Sonnenberg). Naast het predikantschap heb ik diverse andere functies gehad en 
taken verricht binnen de kerk en binnen kerkelijke organisaties. Mijn vrouw Ankie 
en ik  hebben ervoor gekozen om in Apeldoorn te gaan wonen, vanwege het feit 
dat we dan wat dichter bij de verschillende kinderen zouden wonen. We hebben 
zes kinderen (en elf kleinkinderen) die door heel het land heen wonen, terwijl 
onze oudste zoon met zijn gezin in Praag woont. Mijn vrouw heeft inmiddels 
verschillende vrijwilligerstaken op zich genomen. 
Wat betreft het werk in Veessen: omdat ik maar voor 40% van mijn werktijd in 
Veessen benoemd ben (d.w.z. vier dagdelen per week), wil ik mij vooral 
concentreren op drie taken. In de eerste plaats zal ik ongeveer 20 keer per jaar 
voorgaan in de kerkdiensten. Op de donderdagen zal ik thuis aan de diensten 
werken en ook de kringen (zie hieronder) voorbereiden. In de tweede plaats richt 
ik me op het pastoraat en probeer ik m.n. de ouderen, de zieken, en anderen die 
het nodig hebben, te bezoeken. Maar het zou zomaar kunnen dat u om de één of 
andere  reden graag eens met mij zou spreken. Neem gerust contact met me op 
(tel. 055-2056041 of 0617873004).  Meestal zal ik op maandag, dinsdag of 
woensdag enkele dagdelen hieraan besteden. In de derde plaats wil ik graag 
kijken of er een doorstart mogelijk is van de leerhuis-kring en van de kring 
“Inburgeren”. Die zouden dan elke maand op een maandag- , dinsdag- of 
woensdagavond gehouden kunnen worden. Als u/jij aan één van beide kringen 
mee zou willen doen, hoor ik dat graag (telefonisch, via de app met bovenstaand 
06-nummer of via de mail: dsgjwolters@hotmail.com).  We hopen op een goede 
tijd samen.                                                                                  Jan Wolters 

        KRINGEN 
Zus & Zo   

 

Op donderdagmorgen in de oneven weken komt de Vrouwengroep 
Zus & Zo bij elkaar in de Verbinding in Vorchten. 
Vrouwen van alle leeftijden ontmoeten elkaar om samen te praten over een 
onderwerp m.b.t het christelijk geloof. Dit jaar behandelen we samen het boekje: 
”Putten uit de Bron” van Tineke Tuinder- Kroese. 
Twee van de groep verzorgen de inleiding op de ochtend, soms zingen we  
wat of luisteren naar een mooi lied. Daarna gaan we uit elkaar in kleinere 
groepen om door te praten over het onderwerp. 
We starten om 9.15 uur en ronden af om ongeveer 11.30/11.45 uur. 

about:blank
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Het is een laagdrempelige en gezellige groep. Je hoeft niet veel Bijbelkennis te 
hebben en je kunt gewoon jezelf zijn. 
 
Wil je (een keer) deelnemen wees dan van harte welkom op: 
19 januari, 02 februari, 16 februari, 02 maart ,16 maart, 30 maart,  13 april, 
27 april, 11 mei,  25 mei, 08 juni, 22 juni 
 

======================================================== 
 Gebedskring Vorchten/ Veessen 

 
Wie komt er meebidden? 

Elke 2e maandagavond van de maand m.u.v. 
van feestdagen. 

Om 20.00 uur welkom bij  fam. de Velde, 
Marledijk 23 Marle. 

13 februari, 13 maart, 17 april,  
08 mei, 12 juni, 10 juli. 

========================================================

Koffie ochtend 
 
 
 
 
Iedereen is hartelijk welkom op de koffieochtend in “De Boerbrink” vanaf half 10. 
De koffie staat voor je klaar op: 
 
woensdag  18 januari 
woensdag  15 februari 
woensdag  15 maart  
woensdag  05 april  (Paasviering)  
woensdag  03 of 10  mei (een dagje uit) 
 
Iedereen is van harte welkom om andere mensen te ontmoeten, een praatje te 
maken, gezellig samen te zijn.  Je hoeft je voor deze koffieochtenden niet op te 
geven. Kom gerust even aan. 
     
Vriendelijke groet,  
 
Hennie Mulder 
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                             VOOR DE GEMEENTE 

Kerst-INN, Kerst-Nacht en Kerst-Morgen 
 

 

 

 

Kerst-INN 
Een iets andere start van de Kerst-INN dan andere jaren, Deze keer kwam het 
kinderkoor 'de Herghesangertjes' uit Heerde zingen onder enthousiaste leiding 
van Henk van der Maten. De sfeervol verlichte kerk zat vol met mensen uit 
Veessen, Heerde en Wapenveld. Na hun optreden was buiten de 'soep & zopie' 
en mochten we luisteren naar de liederen die VIVO ten gehore bracht. Een mooie 
aanvang van de Kerstavond!  

 
 

           
 

about:blank
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Kerstnachtdienst 

 

 
  
Ds. Jan Wolting uit Zwolle leidde de dienst en vertelde over het gebed van 
Hanna, vóór de geboorte van Samuël en over het gebed van Maria, vóór de 
geboorte van Jezus. Beiden vertonen veel overeenkomsten, mooi om uitleg over 
te krijgen. Begeleiding van de liederen werd gedaan door Steven Kok op orgel en 
piano. Ingrid Beumer zong heel mooi een aantal liederen voor ons. 
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Kerstmorgen 
Een gezinsdienst onder leiding van Jeffrey 
Bredenhoff uit Wierden, organist Maarten 
Westenberg en medewerking van VIVO. De 
kinderen van de kindernevendienst vertelden 
het Kerstverhaal door toneel: Jozef en Maria 
op reis naar Bethlehem waar Jezus geboren 
werd in een stal. Ook zongen ze 2 liedjes voor 
ons. Boodschap: Jezus, "Hij kwam bij 
ons heel gewoon, de Zoon van God als 
mensenzoon". Alleen zijn leven zou heel 
anders worden... 

 
  

Zo mogen we, met al deze Kerstgedachten verder op reis 
en de boodschap van Jezus/Yeshua als een zegen meenemen in ons hart. 
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Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2023        15-22 januari 
 
Doe goed, zoek recht 
  
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om 
goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid 
die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de 
Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. 
Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. 
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een plek te geven.  
 

 
 

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door 
kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek 
recht’, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke 
dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van 
een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen 
van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het 
materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om 
eenheid. 
Op elke avond willen we van 19.00-19.45 uur bidden in de Verbinding te 
Vorchten. Kom één of meerdere avonden meebidden. 
 

======================================================== 
 
Geweldig. 
Hiermee wil ik dit stukje beginnen, nu als gemeentelid. 
Wat is het toch weer fijn nu we als kerk weer los kunnen gaan. Zo 
hebben wij dat ervaren. Wat is er weer een hoop werk verricht door de 
kerkenraad en allen die er om heen hebben mee gewerkt. En dat alles 
rond kerst en nieuwjaar, en bij de intrede van de nieuwe dominee. 
We hebben het ook wel getroffen met het weer op kerstavond. Als je van 
uit Heerde Veessen binnen reed, zag je al van verre de mooie verlichting 
bij de kerk en op het plein. Je kwam echt al in een feeststemming als 
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je dat zag. Wat een werk is dat geweest om alles op te bouwen. De 
kraampjes met al dat lekkers en dat alles voor niets. Er was  genoeg voor 
iedereen. 
Heel mooi was het ook in de kerk waar de Herghesangertjes zongen om  
6 uur. Een feest om naar te kijken, met zoveel plezier hoe deze kinderen zongen. 
Toen de kinderen in de kerk ook werden gevraagd om mee te doen was het 
helemaal feest. Bij mij zelf stel ik me wel eens de vraag heeft de kerk nog wel 
toekomst? Maar geen twijfel mogelijk, de jeugd blijft zeker wel meedoen. Ze zijn 
er en kunnen ons ook inspireren. 
Ook Vivo heeft weer geweldig mee gespeeld op eerste kerstdag in de 
kerk. De kinderen van de kindernevendienst, wat hebben ze er weer iets moois 
van gemaakt. Wat moesten ze soms weer vlug verkleed worden, prachtig hoor! 
Al deed Vivo nog zo hun best om zachtjes te spelen je kon de kinderen dan haast 
niet horen zingen. Je kunt nu eenmaal niet zachter blazen. Toen de kinderen een 
vers zonder begeleiding zongen was het heel duidelijk. Maar toch heel mooi dat 
er zoveel mensen mee werkten om er weer een onvergetelijke kerst van te 
maken. 
 
Zondag 1 januari deed onze nieuwe predikant intrede. Het was een hele mooie 
dienst. Wij hopen dat we samen een fijne tijd tegemoet kunnen gaan. Het was 
ook druk in de “Boerbrink” voor de nieuwjaarswensen en om elkaar te ontmoeten.  
 
 
Het is alleen wat jammer dat het geluid daar echt overweldigend is. Je hebt  
moeite elkaar te verstaan, dat is het enige wat eigenlijk jammer is. Maar ja, wat 
moet je daar aan doen, ik weet het ook niet. Nu ik geen kerkenraadslid meer ben 
voel ik het toch als mijn taak om iedereen te bedanken voor al het werk dat ze 
gedaan hebben. Het moet echt heel veel geweest te zijn. Bedankt hier voor, 
jullie hebben het verdiend. 
J.B. 
 

======================================================== 
 
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 
Op woensdagmiddag 18 januari om 14.30 uur worden alle senioren uit onze 
gemeente van harte uit uitgenodigd voor de PCOB-bijeenkomst in het Trefpunt 
aan de Kanaalstraat te Heerde.  
Henny Mostert van “De Regenboog” zal deze middag verzorgen. 
Zij geeft al jaren kleur- en stijladvies aan vrouwen en mannen, jong en oud, dik 
en dun en zelfs mensen uit het buitenland weten haar te vinden. Nieuwsgierig 
hoe jij je zelfvertrouwen kunt versterken door het verdoezelen van je lichamelijke 
minpunten, kom dan naar deze middag!  
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis. 
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN  
DECEMBER 2022. 
 
Collecten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet 
 
 
Verjaardagfonds 
 
Kerst-Inn 
 
Fruitdozen Kerst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwarming kerk 
 
Begraafplaats 
 
Kerk 

 
Collectegelden tijdens de kerkdiensten 
en ontvangen via de bank. 
Dit is samen voor Diaconie en Kerk en 
inclusief € 77,55 voor Kinderen in de 
Knel en incl. € 104,10 inzake   
oudejaarscollecte 
 
Voor Diaconie, giften via de bank  
Fruitdozen 2x 25,00 
voor Onco sarcomen 
via de bank 
 
 
Via Mevr. T. Visser 
 
 
2 x 20 en 1 x 5 euro 
 
Vrijwillige giften Kerst-Inn 
 
Giften voor de fruitdozen met Kerst 
 
Via dhr. G. Kouwenhoven, 3x10,1x20 
 
 
Via mevr. Karin Huiskamp 
Via dhr. Harm van Welsum 
Via mevr. Willy Karrenbeld, 2x5  
Via dhr. Henri Bosman 
Via dhr. W. Wullink, 1x20, 1x10 
Via de bank 
 
Gift voor de verwarming van de kerk. 
 
Bijdrage begraafplaats 
 
Gift onderhoud kerk 
 

 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
€ 
€ 
€ 
 
 
€ 
€ 
 
€ 
 
€ 
 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
 
€ 
 
€ 
 
€ 

                
 
                
              
              
               
               943,80 
                 
                  
                 50,00 
               250,00               
                 10,00 
                 
 
                 20,00 
                 10,00 
                
                 45,00  
 
               101,25 
 
                 10,00 
                   5,00 
                 50,00 
                 15,00 
                 10,00 
                 15,00 
                 10,00 
                 10,00 
                 20,00 
                 30,00 
                 25,00 
 
               100,00 
 
               100,00 
  
                 25,00 

Totaal Collecten en giften €             1.855,05 

   

 
Alle gevers hartelijk dank!                              
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ROOSTERS 

                             BOERBRINK SCHOONMAKEN 

15/21 – 01 
12/18 – 02 
12/18 – 03 
 

de dames Van der Beld-Witteveen /  Tessemaker-Berends  
de dames Van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink 
de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof 
 

 

08/14 – 01 
15/21 – 01 
22/28 – 01 
29/04 – 02 
05/11 – 02 
12/18 – 02 
19/25 – 02 
26/04 – 03 

KERK SCHOONMAKEN 

de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg 
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen 
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen 
de heer B. van der Scheer/ mevrouw F. van der Scheer 
de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer 
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum 
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg 
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen 

 
                             ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS 
08/14 – 01 
15/21 – 01 
22/28 – 01 
29/04 – 02 
05/11 – 02 
12/18 – 02 
19/25 – 02 
26/04 – 03 

de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker 
de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp 
de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag 
dhr. G. Wonink  
de heren G. Booy / J. Booy 
dhr. W. Wullink 
de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven  
de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker 
 

                             RONDOM DE KERK 

08/14 – 01 
15/21 – 01 
22/28 – 01 
29/04 – 02 
05/11 – 02 
12/18 – 02 
19/25 – 02 
26/04 – 03 

dhr. H. v. Welsum 
dhr. J. Nederveen 
dhr. H. Bos 
dhr. G. Wonink  
dhr. K. Witman 
dhr. W. Wullink 
dhr. W. Schoonhoven 
dhr. G.J. Tessemaker 
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KERKKLOK 
 

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink. 
Kopij aanleveren via e-mail. 

  
E-Mail: willywullink@hotmail.com    

 
Kopij kerkklok inleveren voor: 

 
Donderdag  26 januari  

 
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl 

 
 

COLLECTEMUNTEN 

 
 
Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name 
van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.  
Bankrekening:  NL71RABO0326546464  
Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 
25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.  
De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat: 
 
25   stuks     €    18,75     50   stuks      €    37,50 
75   stuks     €   56,25   100   stuks     €    75,00 
  
Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”, worden de 
munten bij u thuisbezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar 
voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt. Door deze munten op 
bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost. 
 
 
 
 

INGEKOMEN GEMEENTE LEDEN 
 
Ingekomen:               Remi Baltser 
 
 
 

about:blank
about:blank
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                             ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN 
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur 

Door de week: 19.30 uur 

    Zondag 15 januari 
     Heilig Avondmaal 

 
Voorganger : Ds. G.J. Wolters Organist  : Dhr. H.L. Dalhuisen 
Uit  : Apeldoorn  Kindernevendienst : Henry 
Telefoon : 055-2056041  Kinderoppas  : Mevr. A. Kouwenhoven 
Ouderling : Mevr. K. Huiskamp Kerkauto  : Dhr. G. Wonink 
Diaken  : Dhr. H. Bosman Telefoon  : 06-11311670 
Kerkvoogd : Dhr. G. Visser  Antependium  : Wit    
Koster  : Dhr. B. v.d. Scheer Deurcollecte  : NVGB Bijbelzondag 

 
        Zondag 22 januari 

 
Voorganger : Dhr. J.P. Bredenhoff Organist  : Dhr. H. Hakkert 
Uit  : Wierden  Kindernevendienst : Geen 
Telefoon : 0546-627666  Kinderoppas  : Mevr. M. v. Welsum 
Ouderling : Mevr. D. van Ommen Kerkauto  : Dhr. G. Pleiter 
Diaken  : Dhr. H. Bosman Telefoon  : 0578-694793 
Kerkvoogd : Dhr. G. Visser  Antependium  : Groen    
Koster  : Mevr. K. Huiskamp Deurcollecte  : Plaatselijk Kerkenwerk 
 

         Zondag 29 januari 
 

Voorganger : Ds. F. Buitink  Organist  : Dhr. T. Hoogers 
Uit  : Heino   Kindernevendienst : Annelies 

Telefoon : 06-44207564  Kinderoppas  : Mevr. A. Pleiter 
Ouderling : Mevr. D. van Ommen Kerkauto  : Dhr. W. Wullink 
Diaken  : Dhr. H. van Welsum Telefoon  : 0578-631436 

Kerkvoogd : Dhr. G. Visser  Antependium  : Groen     
Koster  : Dhr. H. Bosman Deurcollecte  : Plaatselijk Kerkenwerk 
 

        Zondag  05 februari 
         Uitzending via radio 794 

 
Voorganger : Ds. E. Kolkert Organist  : Dhr. J. Smit 
Uit : Vorchten Kindernevendienst : Geen 
Telefoon : 06-51646882    Kinderoppas  : Mevr. W. Karrenbeld 

Ouderling : Mevr. D. van Ommen  Kerkauto  : Dhr. J. Bastiaannet  

Diaken  : Dhr. H. van Welsum  Telefoon  : 0578-692916  
Kerkvoogd : Vacant Antependium  : Groen    
Koster : Dhr. G. Visser Deurcollecte  : KIA-Werelddiac Oeganda 

 



De Kerkklok. Jrg.88,   nr. 01.  Januari 2023 

                                                           18 

          Zondag 12 februari 
 
 

Voorganger : Ds. C.E. Lavooij Organist  : Dhr. H. van der Geer 
Uit : Vaassen Kindernevendienst : Floor 
Telefoon : tel. 0578-842460          Kinderoppas  : Mevr. v.Kouwenhoven 
Ouderling : Dhr. W. van Dieren  Kerkauto  : Dhr. W. v. Bessen 
Diaken  : Dhr. H. van Welsum   Telefoon  : 0578-631451 
Kerkvoogd : Vacant    Antependium  : Groen    
Koster : Mevr. D. van Ommen Deurcollecte  : Plaatselijk Kerkenwerk 
 
 

            Zondag  19 februari 
 
 

Voorganger : Ds. L. Lammers Organist  : Dhr. E. Luikens 
Uit : Heerde Kindernevendienst : Geen 
Telefoon : 0578-244139    Kinderoppas  : Mevr. M. v. Welsum 
Ouderling : Dhr. W. van Dieren  Kerkauto  : Mevr. G. Bomhof   
Diaken  : Mevr. T. van Bessen  Telefoon  : 0578-631356 
Kerkvoogd : Vacant Antependium  : Groen   
Koster : Dhr. H. van Welsum Deurcollecte  : Plaatselijk Kerkenwerk 
 
 

            Zondag 26 februari 
    Lijdenstijd 

          Bevestiging aantredende ambtsdragers 
             Afscheid aftredende ambtsdragers 

 
 
 

Voorganger : Ds.G.J. Wolters Organist  : Dhr. M. Westenberg 
Uit : Apeldoorn Kindernevendienst : Ellen 
Telefoon : 055-2056041    Kinderoppas  : Mevr. A. Pleiter 
Ouderling : Dhr. W. van Dieren Kerkauto  : Mevr. J. Bos 
Diaken : Mevr. T. van Bessen Telefoon  : 06-12157015 
Kerkvoogd : Dhr. B. v.d. Scheer Antependium  : Paars     
Koster : Dhr. G.Kouwenhoven Deurcollecte  : Plaatselijk Kerkenwerk 
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Gods zegen in 2023 
 
 
 

Wat de toekomst ook brengen mag….. 

Ik blijf Dezelfde, 

gisteren, vandaag en morgen. 

En ik beloof jou: Elke dag, 

zal ik vol liefde voor je zorgen. 

 

Al jouw tijden zijn in Mijn hand, 

ik ben bij je, alle dagen, 

ook in het jaar dat voor je ligt, 

Zal ik je veilig dragen. 

 

Deut. 1.30, Ps. 31:16, Jer. 28:11, Mat. 28:20,  
Joh. 10:28, 29, 14:27, 16:33, Hebr. 13:5,8  
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COLOFON 

Predikant:                              Ds. G.J. Wolters 

Belle van Zuylenbrink 14 
7321 HR  Apeldoorn 
Telefoon 055-2056041 / 06-17873004          e-mail: pastorie@kerkveessen.nl 
         
Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl 

Ouderlingen:  
 
Mevr. D. van Ommen       06 - 15225352 
Dhr. W. van Dieren           0578 - 631370 
Mevr. K. Huiskamp           0578 - 631201 
(Jeugdouderling/scriba) 
   
Ouderlingen - Kerkrentmeesters: 
 
Dhr. B. van der Scheer    06 - 51158653 
Vacant 
 
Kerkrentmeester: 
 
Dhr. G. Visser                  0578 - 631654 
e-mail:       kerkvoogdij@kerkveessen.nl 
 
Diaconie: 
 
Dhr. H. Bosman               0578 - 631457 
Dhr. H. van Welsum         0578 - 631285 
Mevr. T. van Bessen        0578 - 631451 
e-mail:            diaconie@kerkveessen.nl 
 
Kerkklok: 
 
Mevr. W. Wullink 
e-mail:             willywullink@hotmail.com 
 

Administratie: 
 
Ledenadministratie: 
Dhr. J. Nederveen                 0578 - 631252 
e-mail:                      leden@kerkveessen.nl 
 
Boekhouding: 
Dhr. W. Pieltjes                     0578 - 631483 
 
Scribaat (uitvoerend): 
 
Mevr. A. Buitendijk                0578 - 641889 
e-mail:                     scriba@kerkveessen.nl 
 
Coördinatie organisten: 
 
Mevr. T. Visser                      0578 - 631654 
 

Begraafplaats: 

Onderhoud:  
Dhr. B. van der Scheer         06 - 51158653 
 
Administratie: 
Dhr. G. Kouwenhoven           0578 - 631778 
e-mail:                verhuur@kerkveessen.nl 
 
Grafdelver:                      
Regratec                                0572 – 360262 

 
 
Collectebonnen / Giften 
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen   
Bank:            NL71 RABO 0326 5464 64  

 

 
Giften Diaconie: 
Diaconie  Herv. Gem. Veessen 
Bank:                 NL08 RABO 0326 5033 66 
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